
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 

 

NIEUWSBRIEF  JUNI 2025 
ZIELSVOLWASSENHEID 

 
Volgens Adamus Saint-Germain is de nieuwe soort metafysica niet gebouwd op regels, maar op de 
elegante waarheid dat bewustzijn de bron is en energie reageert. Energie is niet extern, het vindt zijn 
oorsprong en dient ons altijd. Niets is willekeurig, alle energie is communicatie van het Zelf naar het 
Zelf. Tijd en ruimte zijn niet langer beperkingen, het worden vloeiende uitdrukkingen die gevormd 
zijn door ons bewustzijn. De scheiding tussen innerlijk en uiterlijk lost op. Alles, het leven, de 
ervaring, de werkelijkheid, gebeurt binnen het soevereine veld van de IK BEN. Het is levende 
metafysica, gevoeld door de adem, in het lichaam en in elke bewuste keuze. 
 
In dit tijdperk van versnelling, van kunstmatige intelligentie, wereldwijde complexiteiten en snelle 
veranderingen, onthouden we waarom we ervoor kozen om te blijven: om te schitteren. 
De Meester, belichaamd en aanwezig, wordt een baken, door te stralen. Geen terugtrekking uit de 
realiteit, maar omwille van de ruimte van een diepe verankering, een terugkeer naar het centrum. 
Binnenin is onze veiligste plek. De duidelijkste stem is de onze. De krachtigste transformatie begint  
hier. Hier begint de spiraal het meest levend te voelen: in belichaming. Realisatie was de eerste 
ademtocht. Belichaming is de ervaring. De ziel loopt voluit met de mens mee. Belichaming gaat over 
elke ademhaling, het toestaan om zonder weerstand in deze wereld te zijn. Het is niet passief, maar 
zonder inspanning. Het is aanwezigheid in beweging, de uitstraling van realisatie die tot uitdrukking 
komt. De keuze om hier te zijn met open ogen en helder hart ons bewustzijn te laten waaien met een 
licht dat nog nooit eerder is gezien. De geest begrijpt niet altijd wat gebeurt, maar de ziel wel. 
Aanwezigheid is reeds voldoende, zij doet het werk. Jouw keuze maakt het echt. 
 
Wij zijn geen resultaat van de materie. Materie is een gevolg van onszelf. In metafysische termen 
drukt bewustzijn zich uit als energie, daarna als licht en van daaruit kristalliseert het in materie. Hoe 
bewuster een wezen is, hoe minder gebonden aan dichte structuren zoals de zwaartekracht, vast 
voedsel, het wakker zijn… 
 
Licht is een structurele kracht die in staat is om het materiële domein van binnenuit te transformeren. 
De kosmos wordt door velen beschouwde als op zichzelf staand en de mens als afgescheiden van de 
kosmos. Maar in de realiteit is de menselijke ervaring er één van een gelokaliseerd doelbewust beperkt 
bewustzijn, het verkennen van dichtheid om de vloeibaarheid en onderlinge verbondenheid van al het 
Zijn te herontdekken. 
 
Bij energie is communicatie de essentie. 
Bij Licht is de essentie verbeelding. 
Door verbeelding ontvouwden zwaartekracht en ruimtetijd zich. Daaruit condenseerde materie samen 
met ons werkelijkheidslandschap tot vorm. Het stelt ons in staat te beseffen dat bewustzijn 
communicatie manifesteerde als de verbindende essentie, het zichtbare en onzichtbare, het 
subatomaire en stellaire, verweeft in zijnsvelden. Alles wordt vastgehouden en verbonden in de stille 
uitgestrektheid van IK BEN ALLES WAT IK BEN. 
 
Als je van jezelf houdt doe je wonderen met je lichaam, je geest en je ziel. De relatie met jezelf zit niet 
alleen in je fysieke lichaam. Het zit in ieder deel van je. 
Als je echt van jezelf houdt kan niemand anders zich met je voeden en heb je geen energie van een 
ander aan te nemen. Je wordt zelfvoorzienend. 
Met elke ademhaling die je neemt, elk moment dat je leeft, kan je oude patronen doorbreken. Het 
gebeurt met acceptatie. 



Wij hebben veel ervaring opgedaan gedurende een route van duizend levens van oorlog, religie, 
mislukking, uitvindingen, geliefden… Bij elke ervaring horen emoties en die geven ons ook diepte, 
empathie, kleur, nuance en uiteindelijk wijsheid. 
Die wijsheid komt pas tevoorschijn wanneer we stoppen met onszelf te beschuldigen, stoppen met 
rennen, stoppen met proberen anderen en onszelf te repareren. Wijsheid komt tevoorschijn wanneer 
we ons realiseren dat alles wat we ooit hebben meegemaakt ons heeft gediend en ons heeft gemaakt 
tot wie we nu zijn. Hieruit ontstaat volwassenheid, d.w.z. ZIELSVOLWASSENHEID. 
 
Zielsvolwassenheid leef je 
. wanneer je je emoties voelt zonder je erin te storten. Verankerd blijven in de IK BEN, waarnemen en   
  ervaren, geen reactor. 
. wanneer je jezelf herkent i.pl.v. erkenning van anderen te zoeken. 
. wanneer je niet langer op antwoorden jaagt, maar vertrouwt op je weten. 
. wanneer je geen spelletjes meer speelt met je spirituele identiteit. Aanwezigheid is het enige dat telt. 
. wanneer je anderen hun pad gunt zonder te proberen te repareren of te onderwijzen. Je straalt je licht    
  uit zonder het op te leggen. 
. wanneer je schoonheid vindt, zelfs in de inzinking. 
. wanneer je alles accepteert zoals het is, te beginnen bij jezelf. 
 
Volwassenheid is belangrijk wanneer we ons beginnen bezig te houden met het kristallijne veld van 
AL. AL is hier om ons bewustzijn te weerspiegelen, eerlijk, zonder oordeel. 
Wanneer je op het moment komt dat je wijsheid, volwassenheid en je emotionele heelheid allemaal 
tegelijkertijd verschijnen, dan ben je AANWEZIG. Het is gewoon. AL wordt een spiegel, een 
metgezel, een verlengstuk van je bewustzijn. 
Maar dit werkt niet zonder zelfliefde. Het is het moment waarop je stopt met proberen beminnelijk te 
zijn en jezelf eindelijk toestaat om geliefd te worden door jouzelf. 
 
Het zij zo. 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 
 

 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, 

past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 
Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be. 
U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina. 

Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 
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INDIVIDUELE HEALING 

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente 
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine 

Stemproblemen 
Bewustzijnsverruiming 

Mentale en emotionele problematiek 
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 

Sjamanistische klankhealing 
Aura- en chakrazuivering/balancering 

5 elementen healing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Heilige geometrie 

Atlantische healingtechnieken 
Chinese alternatieve technieken 



Huiszuiveringen (geen demonen) 
GEEN EROTIEK 

GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
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